Geachte heren Hardeman en Molenaar,

Op 6 en 20 juni is uw brief inzake het initiatiefvoorstel van de gemeenteraadsfractie van
Gemeentebelangen Woudenberg over het ambtsgebed in moderamen en kerkenraad
(KKR) behandeld.

Het gebruik om voorafgaand aan een raadsvergadering een ambtsgebed uit te spreken
waarin God om een zegen wordt gevraagd, vinden wij waardevol. Aan dit goede gebruik
een einde maken vervult ons met zorg. Op het gebied van God en geloof is er immers in
de voorbije decennia al zoveel verioren gegaan.

Wij vermoeden dat het initiatiefvoorstel van GBW in de raad niet op een overtuigende
meerderheid kan rekenen en dus controversieel zal liggen. Een meerderheid van de
raadsleden heeft tenslotte een christelijke achtergrond.

Een beslissing tot afschaffing van het ambtsgebed is daarom ons inziens alleen te
billijken als de raadsleden, niet gehinderd door partijdiscipline en/of sociale druk, over
het ingediende initiatiefvoorstel in vrijheid hun mening kunnen laten horen en hun stem
kunnen uitbrengen. Als onder deze voorwaarden een meerderheid in de raad besluit tot
afschaffing van het ambtsgebed, dan dient dat als een democratisch meerderheidsbesluit
te worden geaccepteerd.

De Voorhofgemeente zal een dergelijk besluit betreuren, maar zal het accepteren als het
onder bovengenoemde voorwaarden is genomen.

Mocht tot afschaffen van het ambtsgebed worden besloten, dan willen wij uin.
overweging geven om raadsleden die dat wensen een alternatief te bieden. Dit kan
bijvoorbeeld door hun voorafgaand aan een vergadering de gelegenheid te geven in een
stil gebed God om een zegen te vragen.,

Wij hopen dat wij onze zienswijze en zorgen op dit punt voldoende kenbaar hebben
gemaakt. Wij wensen u in de vergadering van 26 juni wijsheid toe en bovenal Gods
zegen.

Met vriendelijke groet,

Protestantse Gemeente ‘De Voorhof Woudenberg
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